De Alois Walgraeve-wandeling
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De wandeling kreeg de naam van pastoor Alois Walgraeve een literair die de werken van Guido Gezelle ontleed. De
wandeling leidt over lichte hellingen van een heuvelkam ten noorden van het dorpscentrum en biedt diverse
vergezichten.

Op het pleintje bevindt zich het gemeentehuis waar nu het museum van het trekpaard is in ondergebracht. Vollezele
ging sinds 1977 met het aangrenzende Tollembeek deel uitmaken van de nieuwe gemeente Galmaarden. We slaan
de Beekstraat in voorbij het eerste huis links volgen we een geasfalteerd voetpad. Over de Bakkersgracht wandelen
we een heuvelhelling op en zien voor ons het "HOF te PUT’. Deze hoeve die dateert uit de 18de eeuw en is een
overblijfsel van een oorspronkelijk ouder en groter geheel en behoorde tot de bezittingen van de Abdij van Vorst
zoals het Hof te Reepingen.



In de Rensbergstraat zijn mooie vergezichten. Aan het einde van deze straat is er een bank om even te zitten. Achter
de bank slaan we de Zwavelbergweg in en steken zo de Ninoofsesteenweg over en door een opening in een haag
gaan we via een voetwegje naar de Steenstraat die we dan rechtsaf volgen. In deze straat bevinden zich verschillende
kleine huisjes en de oudste nog bewaarde kapel (1666) van Vollezele.

Een honderdtal meter verder slaan we linksaf naar het Robijnbosje , daar steken we de Repingestraat over en volgen
de Kongobergstraat. Vanaf de Kongoberg krijgen we een mooi vergezicht over de streek tot in Aalst. Via de
Oultsbergstraat komen we in een gehucht waar vroeger voornamelijk mijnwerkersgezinnen woonden.

Aan het kruispunt van de Grunselborrestraat en de Huismansstraat , volgen we tot de stenen waterput en slaan daar
rechts een voetpad in dat ons naar de Lievekensberg brengt en zo verder naar de Errebeekstraat.

Dan komen we langs het Sint-Leonardusbos en tussen de weiden en velden gaat de weg lichtjes naar beneden naar
een beekvalleitje , waar we links afslaan tot aan de Gaubergstraat, daar naar rechts en vervolgens naar links de
Crijnemstraat in, en komen langs een grote gesloten hoeve genaamd , het "Hof ter Haegen" (1800), waar vroeger de
zware merries veulens hadden die grote naam maakten onder de hengsten- trekpaarden.

Een paar honderd meter verder voorbij bovenstaande hoeve slaan we links een voetpad in. Daar krijgen we dan een
vergezicht over de Markvallei en op het Hof te Reepingen. Op het kruispunt met de Bakkersstraat staat een Onze -
Lieve - Vrouwkapel in de schaduw van een oude eikenboom. Dit is één van de vele kapelletjes waar vroeger de
"wegom" deden. Bij ziekte of tegenslag in een gezin, gingen de buurbewoners van kapel tot kapel de rozenkrans
bidden.

Rechts aan de Repingestraat liggen twee hoeves nl. 'HARAS de VOLLEZELE" en "HOF te REEPINGEN" , waar vroeger de
Brabantse trekpaarden werden gefokt. Vollezele werd bekend om deze paarden , want het Belgisch trekpaard had
vooral bekendheid en erkenning gekregen op het einde van de 19de eeuw, het Pajottenland was een belangrijk
fokcentrum.

Via de Bakkerstraat keren we terug naar het dorpscentrum, met links van de straat het grote "HOF ter BRUGGEN"
(18de eeuw ). Beneden de kerkhofmuur treffen we een overblijfsel van een oude schandpaal aan en links is het
pleintje afgesloten door een voormalige pastorie en rechts bevindt zich het buitenverblijf van de Benedictinessen van
de Abdij van Vorst. Hier vind je op de voordeur de schelp terug omdat vroeger hier de pelgrimstocht liep richting de
Mont- Saint- Michel.



